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La lettre d’information électronique de la SFES fête son 5ème anniversaire. Vous êtes plus de 130 
personnes à ainsi que recevoir tous les mois des nouvelles de la SFES et des activités souterraines 
en générale. Cette édition électronique doit vivre par vous également, nous vous invitons dès lors 
à nous faire parvenir  contribution à l’adresse : troglo21@yahoo.fr. 
 
Nous vous rappelons également que la Société Française d’Etude des Souterrains est ouverte à 
tous. 
 
 
 
CONGRES SFES 
 
Le 30ème congrès de la Société Française d’Etude des Souterrains (SFES) se tiendra les 14, 15 et 
16 juillet 2007 à Mirebeau dans le département de la Vienne. Au programme de nombreuses 
conférences sur les souterrains aménagés, un débat, des visites de plusieurs souterrains aménagés. 
Les personnes intéressées peuvent dès à présent prendre contact avec la SFES 
(troglo21@yahoo.fr). 
Des informations plus détaillées parviendront d’ici peu. 
 
 
SUBTERRANEA n°139 - Bulletin de la SFES 
Au sommaire : 
Editorial – L. Stevens p. 65 
Le 29ème congrès de la SFES - L. Stevens et C. Kahn - p. 66 
Assemblée Générale de la SFES L. Stevens – p. 78 
Quelques sites de guerre de sape médiévale des Vosges et du Wasgau – H. Schoen – p. 82 
Découverte d’un souterrain construit dans un abri sous roche (vallée de la Fioule, St-Arcons 
d’Allier, 43) – B. Mestre – p. 93 
Le bulletin peut-être commandé chez Marcel Barbotte (Softinfo.MB@wanadoo.fr) au prix de 8€ 
+1.5€ de frais de port réglable par chèque à l’ordre de la SFES. 
Il est également possible de s’abonner aux quatre numéros annuels au prix de 35€ par personne 
(22€ pour les étudiants et personnes en difficulté économiques). 
 
 
CONGRES sur le Patrimoine Troglodytique en Europe 
Ce colloque international aura lieu les 25 et 26 Novembre à Beas de Guadix en Andalousie. Au 
programme de nombreuses conférences et projections de film ainsi qu’une exposition et quelques 
visites. 
Info sur demande à l’adresse troglo21@yahoo.fr 
 
  
LIVRE sur les chapelles souterraines aménagées dans les carrières de Maastricht. 
 



Ce livre, en néerlandais et richement illustré,  n’est disponible qu’en souscription et peut être 
commandé au prix de 49,95 à l’adresse  onderaardse.kapellen@gmail.com. 
 
Détails en néerlandais: 
"De plaets waer Gij staet, is heilig". Kapellen in de onderaardse kalksteengroeven van Zuid – 
Limburg. 
 
 Jarenlang heeft hij er over gedaan, maar nu is dan eindelijk zover. Oud-Maastrichtenaar Fons 
Leunissen uit Nijmegen publiceert in februari 2007 zijn magnus opus: een alomvattend boek over 
de onderaardse kapellen van Zuid-Limburg. 
 
Limburg heeft méér dan 350 mergelgroeven die tezamen uitgestrekte ondergrondse labyrinten 
vormen waar slechts weinigen de weg weten. Meer dan eens zochten de mensen uit de streek hun 
toevlucht tot de relatief veilige en beschutte steengroeven.   
 
In het zeer uitvoerige boek, dat verrijkt is met vele fraaie kleurenfoto's van Henk Ramakers uit 
Cadier en Keer beschrijft Leunissen achtereenvolgens: De gevolgen van de geloofsvervolging 
tijdens de Franse Revolutie met de schuilkapellen die toen overal in de grotten ontstonden. 
Vervolgens, de ondergrondse kapellen uit de Tweede Wereldoorlog, de kapellen die ontstonden 
door de creativiteit van geestelijken, de Romeinse Katakomben te Valkenburg en de verdwenen 
kapellen van het afgegraven gangenstelsel Slavante achter de ENCI. 
  
Van iedere kapel wordt de oorsprong beschreven tegen het licht van de lokale-en internationale 
geschiedenis, hetgeen het boek uitermate toegankelijk maakt voor een algemeen publiek. Het 
boek met de titel: "De plaets waer Gij staet, is heilig" is een waardevol document in de 
geschiedschrijving van het rijke Roomse leven in Limburg, omdat het de verborgen kant ervan 
beschrijft, namelijk de kant die nooit zichtbaar was. Ondergronds ervaart men de mystiek van de 
geloofsbeleving anders en een bezoek aan de kapellen van weleer, waarvan er meerdere nog 
regelmatig dienst doen als kerk, roept onherroepelijk de sfeer op van vervlogen tijden waarin het 
geloof meer dan eens bedreigd werd door vreemde overheersers. Leunissen neemt de lezer mee 
op een onderaardse zwerftocht langs alle kapellen, die er in de Zuidlimburgse grotten te vinden 
zijn. Aan het einde van de rondleiding is men overdonderd door wat men heeft gezien. De 
bezochte plaatsen zijn waarlijk heilig, doordat zovele Limburgers hier in vertwijfeling hun 
gebeden uitspraken, terwijl buiten de groeve het oorlogsgeweld over het land trok. 
 
"De plaets waer Gij staet, is heilig" verschijnt in een oplage van slechts 500 exemplaren en is 
alleen bij voorinschrijving verkrijgbaar en zal ook niet in de boekhandel te koop zijn. Het boek 
verschijnt tijdens het "Ondergronds Kerkenpad" in februari 2007. Het boek wordt uitgevoerd 
in full-colour en is gebonden in hardcover. Het aantal pagina's bedraagt 250 met daarin 
opgenomen ca. 200 foto's en afbeeldingen, waarvan de meesten in kleur. Wanneer u interesse 
heeft in dit unieke boek kunt u inschrijven via onderaardse.kapellen@gmail.com. U wordt dan 
op de hoogte gehouden omtrent de ontwikkelingen, maar u heeft zich door uw aanmelding dan 
in ieder geval verzekerd van een exemplaar. U ontvangt tevens een uitnodiging voor de 
officiële perspresentatie van het boek in februari. Het boek zal EUR 49,95 gaan kosten.  
 
--- SFES --- 
 



Fondée en 1971, la Société Française d'Etude des Souterrains (SFES) est une société savante qui 
a pour vocation principale l'étude des cavités artificielles creusées par l’homme (souterrains 
aménagés, carrières, troglodytes, …). La SFES regroupe des personnes de tous horizons, 
archéologues amateurs et professionnels, spéléologues, historiens, mythologistes ou simple 
curieux, réunies par l'intérêt porté à tous les domaines de recherche concernant le monde 
souterrain. La SFES constitue un espace d'échanges entre tous les spécialistes des souterrains. 
Pour cela, elle publie une revue trimestrielle Subterranea et organise un congrès annuel.  
  
Pour devenir membre de la Société Française d’Etude des Souterrains envoyez-nous un e-mail 
chez sfes@chez.com avec votre adresse postale. Vous recevrez un dépliant expliquant plus en 
détails les buts et activités de notre société ainsi qu’un formulaire d’adhésion. 
  
Prix de la cotisation pour 2007: 
35 euros pour une personne 
40 euros pour un couple 
20 euros pour les étudiants 
20 euros pour les personnes en difficulté économique 50 euros pour les sociétés 
  
  
VISITEZ le site Internet de la SFES :  
http://www.chez.com/sfes 
 
 
 
 


